
Alles hangt met alles samen 

 

Alle leven heeft voedsel nodig. 

Zonder voedsel is er geen leven. 

Voedsel dat zijn planten, 

planten dragen bloemen, 

bloemen hebben insecten nodig die hen bestuiven, 

dan pas krijgen ze zaden. 

Zonder insecten zijn er geen zaden, 

Zonder zaden is er geen voedsel. 

Alles hangt met alles samen 

 

Veel mensen wonen in de stad, 

ook daar is wilde natuur nodig. 

Graslanden vol bloemen, bloeiende bomen, 

voedsel voor bijen, hommels en vlinderrupsen 

Zeg je steriele gazons vaarwel, 

laat er wilde planten groeien, 

plant bessenstruiken en weelderige hagen 

en geniet van een schat aan natuur. 

Alles hangt met alles samen 

 

Stop met bladeren ruimen tussen de planten in de perken, onder de bomen, 

geniet van de merel die in jouw tuin zijn voedsel zoekt, 

van de regenwormen die jouw tuinbodem vruchtbaar maken. 

Een bodem vol leven die water en lucht vasthoudt. 

Alles hangt met alles samen 

 

De mens heeft het web van het leven niet geweven. 

Hij is slechts een draad ervan, 

wat hij met het web doet, doet hij met zichzelf... 

 

 

Een tekst van Marleen Vaeremans rond het thema ‘wilde natuur in de stad’. Na het voorlezen van deze tekst  

in The Neverending Park, bracht Einat een korte dansperformance die door deze tekst geïnspireerd werd.  

 


